Een Kklein, deftig gezin in villa Thea

ELgen OOt De advertentie stond op 7 october 1899 in de Gooi- en Eemlander. Per 1

november van dat jaar werd in een klein, deftig gezin ‘eene fatsoenlijke
Dienstbode’ gevraagd om te werken als ‘Meid-Alleen’. Tegen, zoals uit een
latere advertentie valt op te maken, zo’n fl. 1,75 per week. Het volledige
adres: Villa Thea, Blaricum.

Want van de huidige manier
van adresseren was nog lang
geen sprake in die tijd. En-
kele jaren later werd het: vil-
la Thea, Huizing 344. Pas na
1924, J.H. Nachenius woon-
de er toen, werd dat -onder
burgemeester Klaarenbeek
die veel aan de straatnaam-
geving en huisnummering
liet doen- omgenummerd

tot het huidige Torenlaan 13. 3 ;
Het voor Blaricum kenmer- Villa Thea (ong. 1914). Archief E. F. van der Dussen

kende oranje huisnummerbordje met zwarte letters siert er nog altijd de poort.
Best een chique naam, Nachenius, maar niet hij maar de eerste bewoners van
‘Thea’ noemden zichzelf ‘deftig’. Beetje vreemd, vind ik. Zoals de advertentie
meldde ging het om een klein gezin: het kersverse, nog kinderloze echtpaar
Zoetelief Tromp-Blommers. Jan en Marie, voor intimi.

De Tromps
Of ze “deftig’waren, ik weet het niet. Laat ik het er op houden dat Jan (Johannes)
uit een gegoede familie kwam. Grootvader Solko Walle Tromp (1811-1875) was
President van het Provinciaal Geregtshof van Friesland en Kommandeur der
Orde van de Eikenkroon (voorloper van de Orde van Oranje-Nassau) terwijl
vader Solco Walle Tromp (1848-1897), eveneens koninklijk onderscheiden,
zijn bestuurscarriere in Nederlands Indié afsloot als Resident van de Wester-
afdeeling van Borneo. Grootvader van moederskant, Johannes Petrus Zoetelief
Periodiek van de Historische Kring Blaricum (1820-1875) was eveneens Resident, van Banjoemas en later van Soerakarta.
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Zijn vrouw, Johanna Maria Servatius (1825-1900), voor de familie ‘grootje
Zoet’, zou in Jans leven een belangrijke rol spelen. Hun dochter Henriétte Ger-
trude Zoetelief, in 1852 geboren in Yogyakarta op Java, trouwt eind februari
1872 in Batavia met Solco Walle Tromp en bijna vanaf de beddenplank wordt op
13 december van dat jaar, Tromp is dan controleur in de Lampongsche districten
op Sumatra, de eerste van hun in totaal 8 kinderen (van wie een levenloos) gebo-
ren. En dat was dus Jan, officiéel: Johannes.

Jantje was, zo ontleen ik aan de aan hem gewijde website www,janzoetelief-
tromp.nl, een lastig kereltje dat nooit wilde luisteren. Zo leek het tenminste maar
schijn bedriegt wel eens vaker: met haar kleinzoon in een speelgoedwinkel ont-
dekte ‘grootje Zoet’, op vrijwel dezelfde manier als waarop de consultatiebu-
reaus dat later bij mijn kinderen deden, dat het ventje misschien wel wilde maar
niet kon luisteren: op de geluiden die grootmoe aan een belletje en een trommel-
tje ontlokte reageerde Jan niet: hij bleek doof en
daarmee ook doofstom. Nadat in 1875 haar man
was overleden verkocht de weduwe Zoetelief haar
huis en inboedel. Met haar 3% jarige kleinzoon
en twee bedienden vertrok ze in mei 1876 met
de “Voorwaarts’, een stoomschip, vanuit Batavia
naar Europa waar ze zonder resultaat een aantal
specialisten bezocht in de hoop dat die iets voor
Jantje konden doen. Uiteindelijk werd besloten de
jongen naar de Inrichting voor Doofstommen in
Rotterdam te sturen waar -dat hoeft geen betoog-
leren liplezen en praten een prominente plaats op
~  het programma innam. Hij moet het er naar zijn
‘Grootje Zoet'. zin hebben gehad want als de inrichting in 1902
Tekening Jan Zostelief Tromp (ong. 1892)  het feest voor haar 50 jarig bestaan voorbereidt, is
Jan een van de leden van de feestcommissie.

Nadat hij ook de laatste klas van de Inrichting heeft doorlopen, gaat Jan samen
met zijn oma in Rotterdam weer scheep om eind 1884 met de ‘Batavia’ in de
gelijknamige stad te arriveren. Terug naar huis waar het gezin in de periode van
zijn afwezigheid nogal was uitgebreid. Hij had er ineens drie broertjes en een
zusje bij, een in 1876 geboren zusje, Anne Elisabeth, niet meegerekend: zij was,
3Y jaar oud, inmiddels al weer overleden en Jan heeft haar dus niet gekend.
Ruim een jaar blijven de Tromps nog in Indi€ waar Jan niet naar school gaat
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maar privé wordt bijgeschoold. Dan, in mei 1886, gaat hun inboedel onder de
hamer als ook hun rijtuigen en hun paarden. Want Solco Tromp, op dat moment
assistent resident van Koetei (Borneo) gaat voor twee jaar met verlof. Vergezeld
van zijn vrouw, zijn 6 kinderen, 2 bedienden en de weduwe Zoetelief-Servatius
(grootje Zoet) reist hij met de ‘Prins Hendrik’ naar Europa af. Dat ‘grootje Zoet’
meereisde wettigt de veronderstelling dat ze bij het gezin Tromp inwoonde. Niet
verwonderlijk, gezien wat ze voor kleinzoon BTN OES.
Jan had gedaan en de band die in diens Rot- Vendutie

terdamse schooltijd ongetwijfeld tussen hen WOENSDAG, 12 My,
ten huize van den WelEdelGestr. Heer

was ontstaan. Dat vader Tromp dat waar- S W. T
deerde blijkt uit het request dat hij in 1884 . W. TROMP,

door
bij de Gouverneur Generaal van Nederlan- | ¥ = A-Schiissler,

T .
sche-Indié indiende. Ten behoeve van zijn Een AMERICAIN,

% . Ben spun visiekeode WAGENPAARDEN, eos.

zoon Johannes vroeg hij toestemming om

aan diens geslachtsnaam de naam Zoetelief, BRI RATEalad 10N S
toe te voegen', als eerbetoon aan ‘grootje Zoet’. In 1886 kwam die toestemming
af. En sindsdien had mevrouw Tromp-Zoetelief een zoon die, in afwijking van
zijn vader, zus en broers, officiéel de achternaam Zoetelief Tromp voerde. Best
bijzonder.

Jan had, het was in het ‘tussenjaar’ in Nederlands Indié opgemerkt door de gou-
vernante die zijn bijscholing verzorgde, aanleg voor tekenen. Reden om, terug
in Nederland -hij is dan 13- cursussen te gaan volgen aan de Academie van
Beeldende kunsten en Technische Wetenschappen in Den Haag. In zijn laatste
jaar daar wint hij een kleine, zilveren Rijksmedaille voor ‘teekenen en schilde-
ren naar levend model’; het is de eerste keer dat zijn naam als kunstenaar in de
kranten opduikt. In 1893 wordt hij toegelaten tot de Academie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam. Als hij een jaar later meedoet aan een tentoonstelling
van de Amsterdamse Kunstvereniging Arti et Amicitiae waarvan hij lid is ge-
worden, valt het door de jonge kunstenaar ingezonden ‘Jansje’ in positieve zin
op®. Het wordt aangekocht ten behoeve van een verloting van de Vereeniging tot
bevordering van Beeldende kunsten. Zijn professionele schilderscarriere lijkt
hiermee begonnen. Hij vestigt zich in Den Haag waar hij, onder andere bekende
schilders, Bernard Blommers leert kennen. Bij hem is hij kind aan huis en op

1 Dat dat, zoals in vrijwel elk verhaal over hem te lezen is, zou zijn uit gegaah van Jantje zelf, toen net 12
jaar oud, ik geloof dat niet.
2 Helaas heb ik van ‘Jansje’ geen afbeelding weten te achterhalen.
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enig moment valt hij op een van de zes dochters des huizes: Maria Bernardina.
Zoetelief Tromp, wiens carriere zich in opgaande lijn bevindt, vraagt -zo ging
dat in die dagen- vader Blommers om de hand van diens dochter maar stuit in
eerste instantie op een weigering. Betwijfelde Blommers of de jonge schilder
zijn dochter wel kon onderhouden? Had hij moeite met Jans handicap? Of moest
misschien eerst oudste dochter Johanna (later getrouwd met een Van Hettinga
Tromp) onder de pannen? Hoe het ook zij, Jan laat niet af en krijgt ten slotte de
door hem begeerde Marie.

De Blommers

Marie (Maria Bernardina) Blommers was van wat eenvoudiger komaf dan Jan
Zoetelief Tromp. Haar grootvader Pieter Blommers was steendrukker en het is
dan ook niet verwonderlijk dat zijn zoon, Marie’s vader Bernardus Johannes
Blommers (1845-1914)° zich aan het begin van zijn artistieke carriere toelegt
op de lithografie. Blommers wordt een bekend, vooral ook in het buitenland
succesvol schilder/tekenaar in de traditie van de Haagse School en schildert
mee aan Hendrik Willem Mesdags bekende Panorama. Willem Maris en Anton
Mauve maken deel uit van zijn vriendenkring. In 1871 trouwt hij met Johanna
van der Toorn (1850-1923), visverkoopster en tevens zijn model. Het is een
vruchtbare verbintenis: het paar krijgt in totaal 11 kinderen onder wie een le-
venloos geboren zoon en een dochtertje dat na 3 maanden overlijdt. De in 1876
geboren Marie is de op een na oudste; de jongste is de 15 jaar jongere Thérése.
Veel meer is er over de achtergrond van Marie eigenlijk niet te vinden. Was ze
school gegaan? Had ze gewerkt? Of hielp ze haar moeder in het met al die kin-
deren drukke huishouden? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Wat we weten
is dat ze rond de 21 was toen haar vaders jonge collega haar ten huwelijk vroeg.

Blaricum

Jan Zoetelief Tromp had in de voorgaande jaren langzaam maar zeker naam
gemaakt en hij verkocht meer dan behoorlijk, zo eind jaren 90 van de 19¢ eeuw.
Hij kon zich dan ook een huwelijk (en een gezin) permitteren. Met de felicitaties
(en de aan hen voor de gelegenheid opgedragen ets ‘De Zaaier’) van de beken-
de kunstenaar Jan Toorop en met Mesdag als getuige trouwen Jan en Marie op
11 april 1899 in Den Haag. Kort daarna, op 21 mei van dat jaar, schrijven ze

3 Op Blommers’ indrukwekkende grafmonument op Oud Eik en Duinen in Den Haag, van de hand van
Charles van Wijk, staat 1844 als geboortejaar. Dat klopt niet: hij was van 30-1-1845. Opmerkelijk foutje.
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zich in Blaricum in. Hoe ze
hier terecht kwamen is niet
helemaal duidelijk maar in
die tijd was het Gooi natuur-
lijk wel ‘the place to be” voor
zo ongeveer iedereen die een
kwast kon vasthouden. Ver-
moedelijk had Jan hier dan
ook collega’s wonen die hij
uit zijn Amsterdamse oplei-
dingsperiode kende. Evert

Pieters bijvoorbeeld, die toen ' e ; -
¢ e“s b ) p oorb 2 d’ Evert Pieters in zijn atelier aan Achterom 13, poserend voor
een tijdje in de ‘Oude Brou- gjgen werk van strand en schelpenvissers in Katwijk waar

werij’ woonde en werkte, op hij 0ok een atelier had.

wat nu Torenlaan 7 is. Ook Co Breman had daar gezeten en in later jaren was
het de woning van de kunstschilder W.E.G. Jansen. Pieters -even een zijspron-
getje- liet een paar jaar later aan Achterom 13 het bekende pand ‘Aze ick kan™
bouwen, vanwege de later aangebrachte gevelsteen ook wel ‘het huis met de
witte olifant’. Onder anderen het kunstenaarsechtpaar Henri en Epi van de Vel-
de, de Ten Harmsen van der Beeks (bekend van ‘Flipje van De Betuwe’; ouders
van dichteres Fritzi) en natuurlijk Marten Toonder en zijn Phiny Dick (Afine
Kornélie Dik) hadden er voor kortere of langere tijd hun atelier en onderkomen.

Waar het nieuwbakken echtpaar Zoetelief Tromp-Blommers in ons dorp ging
wonen is niet helemaal duidelijk. Van de ‘Registers van ingekomen personen’ in
het archief van de Gemeente, waarin dat gewoonlijk wordt vermeld, ontbreken
nou net de jaren 1899 en 1900 (zoals er veel lijkt te zijn verdwenen of vernie-
tigd). Een bijzinnetje in een biografie van de al eerder genoemde W.E.G. Jansen
duidt op een verblijf op Torenlaan 7. Mogelijk hebben de Zoetelief Tromps dat
gehuurd of hebben ze er kort bij Evert Pieters ingewoond, wachtend tot ze het
huis konden betrekken dat ze even verderop lieten bouwen. Niet duidelijk is of
het benodigde kapitaal voor de bouw van die kapitale villa uit de verkoop van
Jans werk kwam, voor een deel uit de erfenis van zijn twee jaar eerder vrij jong
overleden vader of dat zijn niet onbemiddelde schoonvader Blommers bijdroeg.

4 Eerste steen gelegd op 6 maart 1902 door Pieters’ 2 jaar en 9 maanden oude zoontje Jules Everard; naar
het schijnt heeft ook Torenlaan 7 eind 19e eeuw de naam ‘Aze ick kan’ gedragen.

2235



In elk geval: het geld, naar schatting toch rond de fl. 10.000,- was er en het ‘land-
huis met atelier’ werd in de loop van 1899 opgeleverd. Waarbij ik moet aanteke-
nen dat andere bronnen (bijvoorbeeld het ‘Overzicht van beeldbepalende panden
gemeente Blaricum’) het houden op 1901, 1924 (het landelijk OZB-register) of
zelfs 1954. Maar gezien de aan het begin van dit artikel genoemde advertentie
uit oktober 1899 kan de conclusie geen andere zijn dan dat villa Thea al in dat
jaar door het ‘kleine, deftige gezin’ werd bewoond. ‘Thea’ heette het pand dus;
de architect W.C. Bauer tekende voor het ontwerp terwijl de tuin van de hand
was van D.F. Tersteeg, tuinarchitect. ‘Thea’, naar Thérése, het jongste zusje van
de vrouw des hui-
zes. Ik stel mij zo
voor dat het dan 7
jarige kleine meis-
je, dat de nodige
vertedering zal heb-
ben gewekt bij het
jonge, trouwlustige
stel dat op het punt
stond een eigen ge-
zinnetje te stichten,
bruidsmeisje was op
hun bruiloft. En dat
ze aan haar dachten
toen ze een naam
voor hun nieuwe
huis moesten verzinnen. Zou ze de eerste steen hebben mogen leggen? Thérese.
Ze moet bijzonder zijn geweest, bijzonder geliefd binnen de familie in ieder
geval. Want ook vader Blommers gaf de villa die hij, ook in 1899, liet bouwen
aan de boulevard in Katwijk, haar naam. Dat Jan en Marie ook nog een van hun
dochters naar tante Thérése noemden wekt dan ook geen verwondering. Zes
kinderen, kregen ze tussen 1902 en 1914 onder wie één zoon, Ben die, samen
met zijn zusjes Hette, Erica en Théa (de roepnaam van Thérése), moeder Marie,
een dienstbode en hun hondje Billy is afgebeeld op bijgaand doek uit ongeveer
1910.

De dochters Marijke (het meisje rechts op de foto aan het begin van dit artikel)
en Wytske moesten toen nog geboren worden. Théa, de kleinste van de vier, zou

Het gezin Zoetelief Tromp in Blaricum, onder de kastanje.
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niet ouder dan zeven worden. Ze stierf in 1916°. Ontroerend is de aantekening
van vader Jan -na haar dood gemaakt?- bij een stilleven met rozen: ‘door Thea
geplukt’. Dat stilleven lijkt hij als uitgangspunt te hebben genomen voor zijn
‘in memoriam’ voor haar, een stilleven met rozen -waarvan een geknakt- en een
portretje. Het geheel zonder enige kleur®. Zoetelief Tromp heeft meerdere stille-
vens gemaakt. Voor een stokdove schilder een wonderlijke benaming, zo merkt
zijn kleinzoon Ewout op. Immers, Jans wereld ‘was altijd stil’, “hij had een stille
wereld’. Het ‘liefste wat hij zou horen’ zei hij eens tegen z’n kinderen, was ‘de
stem van hun moeder’. Hun eigenlijk wel harde reactie luidde ongeveer: maar
goed dat je haar niet horen kunt, dan hoor je ook haar ‘razen en tieren’ niet. Dat
zijn letje -zo noemde hij haar- soms raasde en tierde, Jan wilde het niet geloven.
Aan zijn gehoor had ook het Rotterdamse Instituut niets kunnen doen maar hij
had daar wel goed leren liplezen. Dochter Hette, die s avonds wel eens met
hem ging wandelen, memoreert dat ze een lantaarnpaal moesten opzoeken als
ze iets tegen haar vader, door zijn kinderen trouwens met ‘Jan’ aangesproken,
wilde zeggen. Spreken kon Zoetelief Tromp overigens wél, behoorlijk, goed te
verstaan zij het met een wat holle stem; ‘wat praat jouw vader raar’, kregen de
kinderen soms toch van hun vriendjes te horen.

Afgezien van het donkere gelegenheidsstilleven voor Théa dat natuurlijk niet
voor de handel bestemd was, was Zoetelief Tromp een kunstenaar met een over
het algemeen mooi, licht, vrolijk kleurenpalet. Zijn modellen en zijn inspiratie
vond hij vrijwel altijd in
zijn directe omgeving:
Marie, zijn kinderen (in
later jaren zijn kleinkin-
deren) de velden rond
Blaricum en het strand
bij Katwijk aan Zee
waar de oude Blommers
en ook Jan Toorop zijn
villa had. De Zoetelief Heagss= .

Tromps trokken daar [(CRSE R e SRR
eveneens naar toe. Vanaf  Wandelende kinderen met lammetje bij Blaricum.

5 Ze werd, zeer uitzonderlijk in die tijd want wettelijk niet toegestaan, gecremeerd in het twee jaar eerder in
gebruik genomen crematorium Driehuis-Westerveld.
6 Het is, onder meer dan 500 van zijn werken, te vinden op de site van de Stichting Jan Zoetelief Tromp.
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omstreeks 1905 huurden ze er s zomers de villa Saskia en Jan schilderde er, be-
halve talrijke genoeglijke strandtaferelen ook het leven van de vissersbevolking.
Vooral voor de schelpenvissers had hij oog. Bekijk je een overzicht van zijn
werk dan valt de variatie op een wat beperkt aantal thema’s op. De gezinstafere-
len, vrijwel altijd met een klein dier (het gezinshondje, een geitje, een lammetje)
-hij moet dol op kinderen geweest zijn; niet altijd is duidelijk of de afgebeelde
kinderen zijn eigen (klein-)kinderen zijn of niet-, de portretten, de al genoemde
schelpenvissers, vele malen zijn ze, steeds iets anders, door hem vastgelegd.
‘Zonnig’, zo zou ik veel van zijn werk (tekeningen, aquarellen olieverfschilde-
rijen) willen typeren. Zijn werk ‘doet ons terugdenken aan betere tijden, aan het
vroeger van Ot en Sien’, lees ik op de site van ‘Studio 2000’ in Blaricum. Ik kan
me daar in vinden.

Het werk van Zoetelief Tromp verkocht heel goed; naar Amerika, Canada, Enge-
land. Maar zo na de eerste wereldoorlog zakte de markt in. Zozeer dat villa Thea
moest worden verkocht’ en
de door Marie in 1920 uit-
eindelijk aangekochte villa
Saskia in Katwijk definitief
werd betrokken. De markt
herstelde zich niet en in
de hoop dat het elders be-
ter zou gaan vertrokken de
Zoetelief Tromps eind jaren
twintig naar Breteuil-sur-
Iton in Normandié waar ze
introkken bij zoon Ben die
daar een kippenboerderij
was begonnen. Jan bleef er
gewoon doorwerken (dat hij zelf kippenfokker werd, zoals ik ergens las, dat
is onzin), maakte bloemstillevens en familie- en kinderportretten maar storm
liep het niet: de handel wilde eigenlijk alleen het ‘oude” werk uit Blaricum en
Katwijk dat het ook tegenwoordig nog heel goed doet met veilingprijzen van
tienduizenden euro’s tot boven de ton.

Jan en Marie Zoetelief Tromp- Blommers.

7 Vele jaren later zou Bernard Haitink er een aantal jaren wonen; ‘bijzonder dat een groot musicus in het
huis heeft gewoond dat gesticht is door iemand die geheel doof was’ mailde kleinzoon Ewout van der
Dussen me.
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Gescheiden van hun
kinderen die op Ben
na in Nederland ver-
bleven, kwamen Jan
en Marie in Frankrijk
WOII door. Tot aan hun
dood zijn ze daar ge-
bleven. Na bijna 50 jaar
samen te zijn geweest
overleden ze -Marie op
13 mei 1946, Jan op
28 september 1947- in

Breteuil-sur-Iton. Ze  Blaricum: Jan met zijn letje, twee dienstmeisjes, drie van hun
kinderen en Billy, hun vaak op zijn schilderijen afgebeelde hondje.

liggen naast elkaar be-
graven op het kleine kerkhof van St. Denis de Behelan dat vanuit Jans atelier
in hun huis ‘Le Tournesol’ (de Zonnebloem) zichtbaar was. Op de buitenmuur
daarvan herinnert een gedenkplaat aan de ‘Artiste Peintre Néerlandais’ die er
bijna twintig jaar woonde. Of ze na hun vertrek uit het Gooi nog ooit in Blaricum
zijn geweest, ik weet het niet. Blaricum, waar ze met het deftige, maar ten slotte
niet meer zo kleine gezin een ruime 15 gelukkige jaren hebben doorgebracht.

Zoals dochter Marijke in haar dagboek schreef: “Wij hadden een goed leven in
Blaricum, een prachtig huis, begroeid met gele rozen, een grote tuin, een ezel en
een ezelwagen en veel personeel, ook omdat mijn moeder veel hielp bij vader in
het atelier, vooral bij boerenkinderen als model’. Blaricum, ook het dorp waar
ze afscheid moesten nemen van ‘onze lieve Théa’. Wat van die tijd rest is de ri-
ante villa aan Torenlaan 13 en een groot aantal werkelijk prachtige schilderijen.

Ron van den Berg, juli 2018

Met hartelijke dank aan dhr. E.F. van der Dussen, kleinzoon van het echtpaar Zoetelief Tromp,
zoon van hun dochter Marijke, voorzitter van de Stichting Jan Zoetelief Tromp, voor zijn mails met
onmisbare informatie en zijn toestemming om naar believen gebruik te maken van de gegevens
en de afbeeldingen op www.janzoetelieftromp.nl

Kleinzoon Ewout van der Dussen houdt op dinsdag 9 april 2019 een lezing
over zijn grootvader Jan Zoetelief Tromp in het onderkomen van de HKB.
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